


Eén van de beroemdste Belgische sportverslaggevers aller tijden is Mechelaar Rik De

Saedeleer. De uitspraak “Daar is em, daar is em, goooooal! Goal! Goal!” zit voor altijd in ons

collectief geheugen gebrand.

Vóór hij sportverslaggever werd, was Rik De Saedeleer zelf een uitstekend voetballer. In de

periode 1939-1954 deed hij de groenwitte kleuren van Racing Mechelen alle eer aan. Zo

maakte hij deel uit van het elftal dat in het seizoen 1947-1948 Racing de titel in tweede

klasse schonk. Het was het begin van de mooiste periode uit de geschiedenis van Racing

Mechelen. Hoogtepunten daarbij waren de tweede plaats in de hoogste voetbalklasse

(1951-1952) en de bekerfinale in 1954 (3-1 verlies tegen Standard Luik). Rik De Saedeleer

speelde 288 wedstrijden voor Racing Mechelen en vond daarbij 158 keer de weg naar de

netten.

In de bibliotheek van het Stadsarchief Mechelen vind je zijn memoires met als toepasselijke

‘Goooooal! Goal! Goal!’. Kom het raadplegen in onze leeszaal (/wanneer-is-de-leeszaal-

open).
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